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Portret   
Marokko is een fascinerend land dat beelden oproept van kleurrijke soeks met indringende geuren van kruiden en 

specerijen. Kappers, tandartsen, fruitverkopers, slangenbezweerders, muzikanten en acrobaten bieden hun kunsten 

aan op één van de vele markten. Middeleeuwse steden worden afgewisseld met oude berberforten, kasbah’s en 

prachtige Islamitische bouwwerken.   

 

In Marokko beschermt een bergrug het vruchtbare westen tegen de hete, droge 

woestijnwinden uit het zuiden. Deze bergrug, de Hoge Atlas, kenmerkt zich door diepe kloven, groene valleien en 

ruige toppen. Het land is in grote lijnen op te delen in de volgende gebieden :  

Rif. Het bergachtige noorden tussen de steden Tanger en Oujda omvat van west naar oost de Jebala, Rif en dde Beni 

Snassen. Ten zuidoosten hiervan overheerst de steppe van Oost-Marokko. 

Saïs en Zerhoun. In het stroomgebied van de Sebou ligt het hartland van Marokko met de steden Meknes, Fes en het 

heilige bergdorp Moulay Idriss. 

Het Atlantische kustgebied omvat van noord naar zuid de Gharb en Zaër (boven en onder Rabat), Chaouïa (bij 

Casablanca), Doukkala (onder El Jadida), Chiadma (onder Safi) en Haha (onder Essaouira). Hier monden de 

belangrijkste rivieren van het land – Loukos, Sebou, Bou Regreg, Oum er-Rbia en Tensift – in zee uit. 

De westelijke vlakte omvat de streken Rehamna en Tadla, het fosfaatplateau rondom Khouribga en de Haouz, de 

geïrrigeerde landbouwstreek rondom Marrakech. Dit gebied vormt samen met de kust het voornaamste landbouw- 

en industriegebied van het land. 

Sous is de bergachtige rivierstreek rond de plaatsen Agadir en Taroudannt 

Het zuidelijke oasegebied valt uiteen in het stroomgebied van de Dra- en Dadesrivier en de oasen Tafilalt en Figuig. 

Ten zuiden hiervan overheerst de woestijn. 

 

Hou rekening met een kleine cultuurschok in Marokko. Informeer je bij reizigers over alle facetten van je plannen. 

(H/T reis, logies, transport ter plaatse, reisroute, de cultuurverschillen). Bereid goed voor, neem de tijd, dit wordt 

een kamp als geen ander. Dit is van een andere orde dan een touwenparcours in Luxemburg.  

Groepen van meer dan 10 personen zijn in het algemeen moeilijk handelbaar, en vooral als je wil gaan trekken in 

bijvoorbeeld de Hoge Atlas. Deze fiche is een kleine richtingaanwijzer en smaakmaker voor wie een reis naar 

Marokko plant, maar vele aspecten komen er ook niet in aan bod.  Een land als Marokko laat zich moeilijk 

samenvatten in enkele pagina’s.  
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Infobronnen  

Web  

www.visitmorocco.com: dienst toerisme voor Marokko 

www.friendsofmorocco.org: Friends of Morocco (interessant voor de vele links) 

www.visitmorocco.com/en/travel/marrakech: dienst voor toerisme Marrakesh 

www.mincom.gov.ma: Ministerie van Communicatie, site enkel in het Frans raadpleegbaar (achtergronden, 

praktische info, geschiedenis, cultuur, informatie over regio's en steden, feesten en festivals) 

www.wegwijzer.be/ Reisinformatiecentrum 

 

Reisgidsen 

Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Marokko. Zowel 

stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips, 

evenementen, logiesinfo..). Een voorproefje: 

Nederlandstalig: Trotter, Odyssee, Marco Polo, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus, ANWB 

Engelstalig: Lonely Planet, Rough guides, Bradt, Footprint... 

Franstalig: Le guide du Routard 

Wandel-gids: Trekking in the Moroccan Atlas, Trailblazer: Wandelingen in de Hoge Atlas.  

 

Kaarten 

Als overzichtskaart is Maroc, Michelin (1:1.000.000) een goede keuze. 

Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van Michelin, Geocard, IGN, Daerr, EWP,… 

 

AL DEZE REISGIDSEN EN KAARTEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE  

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas & Zanzibar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitmorocco.com/
http://www.friendsofmorocco.org/
http://www.visitmorocco.com/en/travel/marrakech
http://www.mincom.gov.ma/
http://www.wegwijzer.be/
http://www.trailblazer-guides.com/books/
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Formaliteiten   

Voor iedereen die op reis naar Marokko gaat moet in het bezit zijn van een internationaal paspoort dat nog 

minstens 6 maand na terugreis moet geldig zijn. Een identiteitskaart volstaat dus niet.  

  

- Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn. 

- Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige 

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, 

kan op crisismomenten van belang zijn.) 

- Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten 

- Europese Ziekteverzekeringskaart  

- Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in 

meerdere talen dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken) 

- ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- 

en hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende 

producten en services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx of 

spring een lokaal Connections of Airstop kantoor binnen. 

- Ambassade: www.diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/    

Reisbudget  
In Marokko betaal je doorgaans met de Marokkaanse Dirham (MAD) (10,74 dirham = ongeveer 1 euro of 1 MAD = 

0.093 euro, koers van april 2021) Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen wij door naar: www.xe.com. Met 

euro’s betalen is ongebruikelijk (tenzij in een sommige hotels). Zorg ervoor dat je altijd kleingeld op zak hebt, want 

fooien zijn gebruikelijk in hotels, restaurants, cafés, enz. Afdingen hoort bij het oeroude spel van het 

onderhandelen. Het is even wennen, maar naarmate je langer in het land verblijft, word je er beter in. Een ervaring 

van een reiziger: “Een Marokkaan vertelde ons dat de ‘normale’ prijs tussen 1/3 en ½ van de vraagprijs schommelt.” 

Het volgende citaat spreekt voor zich, en zegt iets over de levensstandaard van een groot deel van de bevolking: “Er 

werd ons verteld dat het dagloon van een metser in Zagora 5 à 6 euro bedraagt. Het maandloon van de jonge 

hotelbediende van hotel Zakhar in Tineghir bedroeg 50 euro per maand. De conciërge van villa Zagora was een 

gepensioneerde korporaal en hij vertelde ons dat zijn maandelijks pensioen 125 euro bedroeg.” 

Enkele richtprijzen: 

Brood: MAD 5.85 

Bier: MAD 32.5 

Tajine: MAD 20-50 

Visgerecht: MAD 17 – 50 

Spaghetti Bolognese/ pizza: MAD 30-100 

3-gangen menu: MAD 25-65 

 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:  

www.numbeo.com / www.pintprice.com (vergelijking bierprijzen) 

http://www.isic.be/Home.aspx
http://www.diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/
http://www.xe.com/
http://www.numbeo.com/
http://www.pintprice.com/
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Transport naar Marokko 
Auto 

Je kan met de wagen en een ferry tot in Marokko rijden. Je gaat dan via Frankrijk en Spanje, om daar dan de straat 

van Gibraltar over te steken. Dit is wel voor de avontuurlijke onder ons. Het is een heel eind en het gaat je ook 

aardig wat geld kosten (tolwegen, ferry, brandstof,… 

Nog een handige link:  

www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,… 

 

Bus 

Je kan de bus nemen tot in Zuid Spanje en vandaaruit kan je de ferry nemen naar Marokko  

 

Vliegtuig 

De snelste en goedkoopste manier om naar Marokko te gaan is per vliegtuig. Je kan voor haast geen geld al 

vluchten boeken. Wees vooral tijdig met het zoeken en boeken van je vlucht. 

www.brusselsairlines.com: Brussels Airlines (Brussel - Casablanca) 

www.tuifly.be/: Tuifly: vliegt vanuit Antwerpen op Nador en Tanger, vanuit Brussel op Agadir, Casablanca, Fez 

Marrakech, Nador, Oujda, Rabat, Tanger en Tetouan. vanuit Charleroi vliegt Tuifly naar Al Hoceima, Casablanca, Fez, 

Nador, Oujda, Rabat, Tangier en Tetouan 

www.royalairmaroc.com: Royal Air Maroc (nationale luchtvaartmaatschappij): Brussels Airport – Al Hoceima, 

Casablanca, Nador, Oujda, Rabat en Tangier 

www.airarabia.com/en Air Arabia Maroc: Marokkaanse lagekostenmaatschappij: vliegt vanuit Brussels Airport 

rechtstreeks op Cassablanca, Fez, Nador en Tanger.  

www.ryanair.com/nl-be: Ryanair vliegt vanuit Brussels Airport op Essaouira en Marrakesh, Vanuit Charleroi op 

Agadir,  Fèz, Marrakesh, Nador, Oujda, Rabat en Tanger. 

www.onda.ma: Office National des Aéroports (met informatie over de Marokkaanse luchthavens) 

Boot 

Er zijn verschillende ferrymaatschappijen die naar en van Marokko varen, een overzichtje:  

www.balearia.com Balearia: Ferry’s van Spanje [Algeciras] naar Marokko [Tanger, Ceuta].  

www.frs.es FRS: Ferry’s van Spanje [Tarifa, Algeciras en Motril] naar Marokko [Tanger, Ceuta]. 

www.grimaldi-lines.com/en Grimaldi lines: Ferry’s van Italië [Savona] naar Spanje [Barcelona] & naar Marokko 

[Tanger]. 

www.navieraarmas.com Naviera Armas: Ferry’s van Marokko [Nador en Al Hoceima] naar Spanje [Motril, Granada]. 

www.gnv.it Grandi Navi Veloci: Ferry’s van Frankrijk [Sète] naar Marokko, via Barcelona [Tanger, Nador] & ferry’s van 

Italië [Genua] naar Marokko [Tanger] 

www.trasmediterranea.es: Acciona Trasmediterranea: Ferry’s van Spanje naar Marokko [Algeciras – Ceuta/Tanger, 

Almería – Nador, Melilla/ Málaga – Melilla] 

 

http://www.viamichelin.com/
http://www.brusselsairlines.com/
http://www.tuifly.be/
http://www.royalairmaroc.com/
http://www.airarabia.com/en
http://www.ryanair.com/nl-be
http://www.onda.ma/
http://www.balearia.com/
http://www.frs.es/
http://www.grimaldi-lines.com/en
http://www.navieraarmas.com/
http://www.gnv.it/
http://www.trasmediterranea.es/
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Transport in Marokko 
Auto 

Ter plaatse een auto huren is een mogelijkheid, maar ga er niet te snel over! Op de weg, soms zelfs op de snelweg, 

kom je heel wat voetgangers, fietsers, kinderen, ezelkarren en allerhande vee tegen. Enige voorzichtigheid is dan 

ook wel geboden. Rijden in het donker is af te raden omwille van onverlichte ezelkarren en slecht afgestelde of niet 

werkende lichten.  

 

Nog een handige link:  

www.vab.be: klik op Reizen voor toltarieven en brandstofprijzen 

 

Liften 

In Marokko is het niet aan te raden om te liften, zeker voor de meisjes onder ons niet. Wil je toch meer info 

hieromtrent? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je leven te nemen: 

www.hitchwiki.org  

www.hitchlog.com  

 

let op: meeste jeugdwerkkoepels raden liften sterk af. 
 

Trein 

Het Marokkaanse spoorwegennetwerk heeft een totale lengte van 2500 km. Vooral in het noorden is de trein een 

goed alternatief voor de bus.  De trein is een comfortabel vervoersmiddel. Info over de verschillende lijnen, prijzen 

en kortingsmogelijkheden: www.oncf.ma   

 

Bus 

CTM is de grootste en de nationale busmaatschappij van Marokko. Ze zijn het snelst en doorgaans betrouwbaarder 

dan die van particuliere maatschappijen. Ze hebben vaste vertrektijden en genummerde stoelen. Sommige grote 

particuliere maatschappijen als SATAS en Trans Ghazala zijn van een vergelijkbare kwaliteit. Satas onderhoudt de 

lijnen in zuiden en Trans Ghazala neemt het noorden voor haar rekening. www.ctm.ma 

 

Taxi 
Een goed alternatief voor de bus is overal in Marokko en in het bijzonder tussen de grote steden rijdende 

verzameltaxi’s. Het principe is simpel. De chauffeur vertrekt pas als alle plaatsen zijn bezet of als de passagier 

bereidt is om de laatste lege zitplaats te betalen. Gemiddeld betaalt men zo 35 à 40 MAD voor 100 km.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vab.be/
http://www.hitchwiki.org/
http://www.hitchlog.com/
http://www.oncf.ma/
http://www.ctm.ma/


 

    

Landenfiche MAROKKO  7/13 
© Copyright Wegwijzer Reisinfo 

Logies 

Jeugdherbergen 

Marokko heeft een 12-tal grote jeugdherbergen in de grote steden. Daar vind je ook ontelbare hostels of goedkope 

hotelletjes, waar je een tweepersoonskamer aan pakweg 100 MAD kan vinden. Ook hier geldt: onderhandel met 

hoeveel je op een kamer wil. Vaak kan je ook voor een prikje (10 à 20MAD) de nacht doorbrengen op het dak(terras) 

van een hostel… 

www.hihostels.com/dba/country-MA.en.htm  

 

Kamperen 

www.campingo.com/camping_marokko.htm : site met een groot overzicht van Marokkaanse campings, hou wel 

rekening met het warme klimaat maar vergis je niet, in het Atlas gebergte kan het heel koud worden. 

 

Wildkamperen 

Wildkamperen is strikt gezien niet verboden maar wordt in de meeste reisgidsen en door menig reiziger afgeraden. 

Sommigen doen het toch, en hebben soms goede ervaringen. Het is vooral een kwestie van je gezond verstand te 

gebruiken. 

 

Groepsaccommodatie  

Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor 

jeugdbewegingen 

www.buitenlandskamp.be  

 

Voorbeeld: L’ Organisation su Scout Maroccain, m4art.free.fr/scoutmarocain/FR/osm.php, heeft twee belangrijke 

verblijfcentra, één in Rabat en één in Casablanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hihostels.com/dba/country-MA.en.htm
http://www.campingo.com/camping_marokko.htm
http://www.buitenlandskamp.be/
http://m4art.free.fr/scoutmarocain/FR/osm.php
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Toppers 
De stad Marrakech wordt ook wel ‘de rode stad’ genoemd. Rood is dan ook een kleur die overal in de stad opduikt. 

De sfeer van duizend en één nacht is vooral te proeven binnen de medina (oude stad) van Marrakech. Allerlei 

straatartiesten doen hun ding op het grote plein Djema el Fna. ‘s Nachts wemelt het er van de diverse eettentjes en 

veranderd het plein in een groot openlucht restaurant. De souks zijn te vinden in de diverse steegjes achter het 

grote plein. Marrakech heeft negentien poorten. Eén daarvan is de Bab Agnaou-stadspoort. De poort is in de vorm 

van een hoefijzer en bevat inscripties met teksten uit de koran. Tegen het Atlas gebergte ligt een zeer mooi park ‘de 

Menara tuinen’. Er staat een paviljoen uit de 16e eeuw. De minaret van Koutoubia en het Bahia Palace mag u tijdens 

een bezoek zeker niet overslaan. 

    

Fès (Fez): deze vroegere hoofdstad van Marokko bestaat uit drie delen: Fès el Bali, Fes-Jdid en Ville Nouvelle. In het 

autovrije Medina (oude stad)zie je nog altijd ezels gebruikt worden als pak-ezel door de kleine smalle straatjes. Fes 

is wereldberoemd om zijn Fes hoeden. Een bekend voorbeeld is de Britse komiek Tommy Cooper. Hij droeg altijd 

een originele Fes hoed. Aladdin en zijn aapje dragen er ook één. Rood met een kwastje. De Bou Inania Madrassa is 

een opleidingsinstituut van Fes met een mooie architectuur. Het is ook de enige madrassa met minaret in Fes en 

ook de enige die voor niet-islamitische toeristen toegankelijk is. Vergeet niet het En-Nejjarine plein te bezoeken in 

de oude stad Fès el Bali. Snuif de sfeer en zie de pracht van de mozaïeken decoraties. Hier ligt ook het Nejjarine 

museum voor houtbewerking. Het Palais Royal in de “nieuwe stad’ is bewonderenswaardig groot en ligt in de buurt 

van de joodse wijk Mellah.  

 

Om zijn vele paleizen, heeft Meknes de bijnaam ‘Versailles van Marokko’ te danken. Er zijn vele wandelingen te 

maken in Meknes die je door de oude stad voeren vanaf het hart Place el Hédim met zijn mooi fontein en het 

museum Dar Jamaï. In deze oude stad staat ook de Almohaden moskee uit de 12e eeuw. In de winkelstraat Skakine 

kunt u allerlei aanbod verwachten die bij een grote winkelstraat horen. Vele pelgrims en toeristen slaan een bezoek 

aan het Mausoleum van Moulay Ishmaël niet af. De prachtige toegangspoort laat direct tot de verbeelding spreken 

over wat voor moois er achter die poort moet bevinden. Er bevindt zich een moskee, graftombe en tuinen. Voor niet 

moslims is een gedeelte te bezichtigen. 

    

Natuur en rustzoekers moeten zeker het dorp Ouzoud bezoeken. Dit dorp, wat bekend is om zijn Cascades 

d’Ouzoud watervallen, heeft namelijk meer te bieden. Er zijn vele restaurantjes waar je verschrikkelijk lekker kunt 

eten. En er zijn kilometers aan olijfbomen, waar je in de buurt een heerlijke verkoelende waterbron vindt voor een 

verfrissende duik. De natuur in de omgeving van de Gorges de Oued el Abid rivier geeft je af en toe de kans om 

apen te zien. Dit heuvelachtige gebied leent zich ook prima voor mountainbiken of klimmen. 

    

De groene stad Agadir is een modern stukje van Marokko. Hier zijn weinig historische panden te vinden, maar wel 

een schitterende moderne boulevard. Een belangrijk herkenningspunt in de stad is de witte minaret van de Loubnan 

moskee. Daar bevinden zich ook diverse winkels, terrasjes en een winkelcentrum. In Agadir vind je ook hele mooie 

zandstranden met in de buurt vele resorts en luxe hotels. Bij de Sous-Massa, waar twee rivieren samenkomen, zijn 

vele soorten vogels te spotten die van deze heerlijke groene streek genieten. 
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Tanger is een stad met veel cultuur en geschiedenis. Vanwege zijn mooie landschap heeft het in het verleden veel 

kunstenaars en schrijvers getrokken. Op de Grand Socco is een plein waar regelmatig markten worden gehouden. Je 

vindt er tweedehands spullen, kruiden en andere kleurrijke goederen. De vrouwelijke verkoopsters zijn bekend om 

hun bijzondere kleding met stro hoed. Aan dit gebied liggen ook de Mendoubia tuinen met mooie fonteinen. In 

Tanger vind je ook een aantal musea, waaronder het Forbes Museum. Het museum heeft een grote collectie aan 

soldaten van lood, waarmee tot in de kleinste details verschillende veldslagen worden tentoongesteld. 

  

Casablanca betekent ‘witte huis”. Het is daarom niet vreemd, dat deze stad bekend is om zijn witte panden. De 

haven van Casablanca speelt een belangrijke rol in deze industriële handelsstad. De haven behoort tot één van de 

grootste kunstmatige havens ter wereld. De grote Hassan II Moskee heeft een prominente plaats in Casablanca. Van 

hieruit heb je een mooi uitzicht op de Atlantische Oceaan. Bezoek ook de oude Medina (oude stad) met zijn 

koloniale klokkentorens. Het heeft twee stadspoorten en een fort uit de 18e eeuw. 

    

De stad Merzouga in Marokko is zeer bijzonder. Met name om zijn ligging. Deze stad ligt namelijk midden in de 

Sahara woestijn. Hier is het mogelijk om te proeven aan het Berbers bestaan. Natuurlijk doe je dit met een kamelen 

safari. Tot de mogelijkheden behoort ook het slapen tijdens de tocht in de woestijn in een bedoeïenentent. Het zal 

een bijzondere indruk achter laten. 

    

Tétouan is een stad met een zeer oude binnenstad. Met zijn vroegere smeltkroes van Berbers, Arabische en Spaanse 

culturen, heeft dat een bijzondere sfeer achtergelaten in de medina. Verschillende prachtige huizen sieren deze 

stad. Hier vind je nog heel veel ambachtslieden die nog steeds met hun vakmanschap de kost verdienen. De 

mooiste stranden van Marokko zijn hier te vinden tussen Ceuta en Tétouan. 

    

Rabat is de hoofdstad van Marokko. In de oude wijk ligt op een rots een ribat (kloostervesting). Later werd hier een 

moskee en een paleis aan toegevoegd. Het kreeg de naam Kashba Oudaïa. Eén van de belangrijkste 

grafmonumenten van de Islamitische cultuur ligt hier in Rabat. Dit is het Mausoleum Mohammed V. In dit enorme 

complex is de sarcofaag van koning Mohammed V te bewonderen.  

 

Ten zuiden van Agadir bevinden zich de steden Mirleft en Sidi Ifni. Mirleft staat gekend als de plaats bij uitstek om 

betaalbaar te surfen. Er zijn enkele surfscholen en meerdere stranden waar je zoveel plaats hebt als je maar wil om 

het surfen onder de knie te krijgen. Nog wat meer naar het zuiden heb je de stad Sidi Ifni, deze staat gekend voor 

zijn boogvormige rotsen op het strand, zeker de moeite waard om te bezoeken. 

Actief 
Fietsen en wandelen 

Marokko is een paradijs voor trekkers, ongeacht het seizoen. Voor vele trekkings is een goede berggids handig of 

zelfs noodzakelijk. Raadpleeg de vele reisgidsen met tips, ook in het Wegwijzer Reisinfocentrum zijn er vele 

reisverslagen van mensen die gidsen kunnen aanbevelen en je kunnen doorverwijzen. De schitterende wandelgidsen 

van Cicerone en Trailblazer, samen met een aantal gedetailleerde kaarten, zijn te raadplegen in de reisbib van 

Wegwijzer. 
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Een trektocht te voet of per mountainbike is overigens de ideale gelegenheid om contact te leggen met de Berbers!  

nl.wikiloc.com/routes/wandelen/marokko :  een handige site om wandeltochten op te vinden. Via de kaart kan je 

zien waar er in Marokko wandelroutes zijn. 

Voor een tocht in de Hoge Atlas wordt het bergdorpje Imlil vaak als uitvalsbasis genomen. Je vindt er ook een 

“Bureau des guides de montagnes” 

wiki.vakantiefietser.be/index.php?title=Marokko: vind je nuttige informatie voor wanneer men fietst in Marokko. 

Opnieuw via wikiloc vind je handige routes om te fietsen.  

nl.wikiloc.com/routes/fietstochten/marokko  

surfen 

Door de hoeveelheid kust waarover Marokko bezit is het een ideaal land om te surfen. Vanwege zijn ligging aan de 

Atlantische Oceaan zijn de golven ook een stuk groter dan in België, ideaal voor de reeds ervaren surfer. Voor 

beginners kan het moeilijker zijn om van start te gaan, let hierbij op de grootte van de golven, deze kunnen sterk 

veranderen van dag tot dag (tussen 0.5m tot wel 3.5m!). Om deze te controleren kun je makkelijk een app 

downloaden zoals vb. Surfline. 

 

Taal 
Wanneer je naar Marokko reist zal communicatie met externen iets minder voor de hand liggend zijn dan wanneer 

je binnen Europa blijft, dit vanwege de complexe taalsituatie in Marokko. Vanwege hun bewogen geschiedenis zijn 

hier en daar nog behoorlijk wat invloeden van Spaans en Frans, waarbij het Spaans vooral in het noorden van belang 

is terwijl dit in het zuiden Frans is. De kennis van Engels is zeer beperkt tenzij enkele uitzonderingen in grote 

steden en bij jongeren. Naast deze drie talen is de officiële taal van Marokko eigenlijk Arabisch maar deze wordt 

niet overal gebruikt in de omgang, naast het “officiële” Marokkaanse Arabisch spreken de meeste Marokkanen die 

niet in een grootstad wonen Berbers. Berbers is de oertaal van Marokko en gaat al eeuwen mee. In het noorden heb 

je voornamelijk het Tamazight berbers die gesproken word in de omgang terwijl het in het Zuiden eerder Tashelhit 

is. Als je enkele woorden in het berbers kan zal je merken dat hier een enorme appreciatie voor is in de kleinere 

dorpen, we geven je enkele woorden en de symbolen mee. Om een overzicht te geven sommen we alle talen ook 

even op: 

Hoe heet je? : Mik ism 

Dank u: Tigh Mirt 

Hallo: Ibais 

Spaans: voornamelijk in het Noorden gesproken 

Frans: voornamelijk in het Zuiden gesproken 

(Marokkaans) Arabisch: Officiële taal van Marokko 

Berbers (Tamazight): Noorden van Marokko 

Berbers (Tashelhit): Zuiden van Marokko 

 

 

http://nl.wikiloc.com/routes/wandelen/marokko
http://wiki.vakantiefietser.be/index.php?title=Marokko
http://nl.wikiloc.com/routes/fietstochten/marokko
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Weetjes 

 

Maghreb is de Arabische naam voor Marokko, dit betekent 'de plaats waar de zon ondergaat'. Het wordt zo 

genoemd omdat Marokko destijds het uiterste uiteinde van het Islamitische Rijk was en symbolisch gezien de zon 

hier onderging. De naam Marokko werd voor het eerst gebruikt door de Spanjaarden nadat de Almoravieden de 

Spanjaarden verslagen hadden. 

 

Neem genoeg gasvullingen voor kookvuurtjes mee voor op reis. Het Marokkaanse systeem is immers niet 

compatibel met het onze. 

 

Oppassen indien je betaalt met euro’s. De muntstukken van 5 MAD zijn héél gelijkaardig aan de stukken van onze 2 

euro. En een “misverstand” is gauw gebeurd… 

 

In Marokko zijn 4 Koningssteden die je kunt bezoeken: Fès, Marrakech, Rabat en Meknès. Er is ooit een sultan 

geweest die deze steden tot hoofdstad heeft uitgeroepen. Je vind prachtige voorbeelden van oude islamitische 

bouwkunst in deze steden, die vooral tot uiting komt in de verschillende koranscholen en moskeeën. 

 

Marokko is het enige land van Afrika dat geen lid meer is van de Afrikaanse Unie, omdat de Westelijke Sahara 

hiervan lid is. In het noorden van Marokko liggen twee Spaanse exclaves: Ceuta en Melilla. Marokko beschouwt deze 

exclaves echter als bezet Marokkaans grondgebied 

 

De officiële taal in Marokko is het Arabisch. De inwoners spreken wel een dialect, het Marokkaans Arabisch. Frans 

wordt vooral gebruikt in de handel en economie en in het onderwijs. De korte maar diepe indruk die het Franse 

regime heeft achtergelaten, zal je overal tegenkomen. Engels is ook in opkomst als tweede buitenlandse taal. In het 

Noorden van Marokko is Spaans populair. 

 

www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Arabisch leren.  

 

Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Marokko raadplegen. Dit kan altijd van pas komen 

mocht er tijdens het kamp iets gebeuren.  www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/138/marokko.html  

 

Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je 

verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont 

gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.  

 

 

Tot slot nog enkele reizigers aan het woord:  

 “Alle cafés verkopen frisdrank, maar bier, wijn of andere sterkedranken zul je er niet gauw vinden. 

Daarvoor moet je in de hotels of(westerse) restaurants zijn.” 

http://www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/138/marokko.html
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 “Op het platteland leeft men vaak nog vrij primitief. Meerdere dorpen die we bezochten hebben nog geen 

elektriciteit, en de wegen er naar toe zijn alleen met een solide vrachtwagen of 4x4 bereidbaar. Iedereen 

gaat er dus te voet (“taxi berbère”), of rijdt mee met de schaarse voertuigen die langs komen.” 

 Het Djema el Fna plein, het hart van de Medina in Marrakesh, is een sprookje op zich . Op dit 

wereldberoemde plein tref je slangenbezweerders, vuurspuwers, oude verhalenvertellers, waarzegsters en 

kruidendokters. Zodra de avond valt, is het een drukte van jewelste bij de talloze eetkraampjes die door 

gaslampen worden verlicht.  

Notities 
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour! 
Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken. 

Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je 

vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en 

waar gaan we overnachten?  

Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je 

best wat ondersteuning gebruiken.  De medewerkers van Wegwijzer 

komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2 

unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er 

minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en 

kost 30 euro.  

 

 

Workshop “Buitenlands Kamp voor Dummies” 

 

 

 

 

 

  Workshop “Reisbib op wieltjes” 

  

 

En verder... 

Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra 

vormingen over trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, 

kampfotografie... Het hele overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshops-

buitenlands-kamp.  

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen 

over je buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender 

welke vraag stellen. We zoeken de info op in onze reisbieb en mailen je dan 

een antwoord terug. Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn 

geen reisbureau! 

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als 

groep terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren 

(woensdag: 14-18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak 

komen, bvb. een hele dag tijdens de paasvakantie 

http://www.wegwijzer.be/workshops-buitenlands-kamp
http://www.wegwijzer.be/workshops-buitenlands-kamp
http://www.wegwijzer.be/reisvragen

